
Psychose 
 
 
“Ooit al eens je gsm voelen trillen in je zak, terwijl dat helemaal niet het geval bleek te zijn?  
 
Proficiat: u heeft een licht psychotische ervaring achter de rug!”  Met deze woorden trekt de 
lesgevers de deelnemers mee in een interessante ontdekkingstocht vol verhalen uit de praktijk, 
waarbij we zo dicht mogelijk proberen te benaderen hoe mensen met aanleg voor psychose de 
wereld ervaren. Hoe komt het dat het voor hen soms moeilijk is om zich neer te leggen bij de 
logische verklaringen die anderen zo makkelijk voor alles lijken te vinden.  
 
In tegenstelling tot wat men vroeger dacht is 112 niet het enige wat we kunnen doen als we merken 
dat iemand psychotisch gedrag vertoont. In tegendeel, we leren dat een juiste begeleidershouding 
en voortdurende communicatie met deze mensen zelf heel belangrijk is. Taal als therapie! 


